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Van de redactie . . .
OverHoop…..Overhoop

Al vele jaren is onze maatschappij bezig met het toepassen van 
schaalvergroting voor organisaties. Veel bedrijven zijn al samengegaan met 
anderen om te komen tot een slagvaardiger organisatie. Ook schakel je een 
stuk concurrentie uit. In Drenthe hebben we al een gemeentelijke 
herindeling gehad. Vooral kleinere gemeentes  zijn samengevoegd tot een 
groter geheel. Bij scholen is men al geruime tijd bezig met dit fenomeen. 
Het laatste voorbeeld hiervan is de Brede School in Meppel.
Geeft dit soort schaalvergrotingen nu altijd een verbetering te zien voor 
deze organisaties?
Op een aantal punten natuurlijk wel, anders begon men er niet aan. 
Financieel en bestuurlijk is er meestal wel winst te behalen. Of er op het 
menselijk vlak ook winst te behalen is zal moeilijker te beantwoorden zijn. 
Mensen worden nogal eens fijngemalen in de molens van grote 
organisaties. De belangen van individuen worden wel eens opgeofferd aan 
die van het grotere geheel. Ook ons bisdom is van plan mee te doen aan dit 
fenomeen. In het beleidsplan van het Bisdom, genaamd OverHoop, geeft 
men aan, het aantal parochies in ons bisdom te willen verkleinen van 81 
naar 19.
Voor onze parochie betekent dit dat het samenwerkingsverband Beilen, 
Hoogeveen en Meppel één parochie gaat worden met één bestuur. Dit 
bestuur komt dan wel verder van de parochianen af te staan. Ook is men 
voorstander van één parochieblad op basis van het blad ParochiemagaZIN . 
Het bisdom plaatst hier ook artikelen in. Het wordt gedrukt door de 
stichting De Zalige Zalm, die samenwerkt met een drukkerij elders in het 
land.
Of deze veranderingen verbeteringen voor ons opleveren zullen we moeten 
afwachten. Het gooit in ieder geval veel overhoop. 

Namens de redactie
André van Belkom
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Van de pastor . . .
Elk jaar opnieuw beginnen
met hart en ogen open.
En elke dag opnieuw
het wonder zien:
buiten, binnen,
in mens en dingen,
zon en wind en wolken
en in het licht 
van kinderen en bloemen.
Geven en beminnen.
Al wat mooi en goed is roemen
en in de dagen leven
om op de tijd
Gods eeuwigheid
te winnen.
                             Luc Verbeke

Het is januari en dat betekent dat een maand vol feesten alweer achter ons 
ligt, dat Kerstmis alweer voorbij is. We staan aan het begin van een nieuw 
jaar. We krijgen nog een paar maanden met winterweer en korte donkere 
dagen. Maar elke dag brengt toch ook iets meer licht. Zo is het ook in ons 
eigen leven:  ieder van ons kent wel donkere perioden, waaraan soms geen 
einde lijkt te komen. Maar net als je je wanhopig afvraagt of deze tijd ooit 
voorbij zal gaan breekt het licht door en denken we vaak nog even terug aan 
Kerstmis, de geboorte van Christus, de komst van het Licht.
Hoewel de kerk het hele jaar door een baken en een lichtpunt in ons bestaan 
vormt, lijkt dat in deze donkere periode nog meer dan anders het geval. In 
het voetspoor van God, van Jezus,  zullen wij in het nieuwe jaar samen 
proberen  een gastvrije kerk te zijn, gastvrij te zijn voor allen die ons nodig 
hebben, voor alle gelovigen die zoeken naar God. In het gelaat van de ander 
zullen we zelfs bij uitstek de mogelijkheid hebben om God te ontmoeten 
zoals Hij op ons af wil komen in 2012. In zijn vragen, in zijn roep om steun 
maar ook in de troost die Hij ons zal bieden.

 Ik wens u mede namens collega pastor Gies een zalig en gezegend  2012 .

Pastor Okonek pr.
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Van het Inter Parochieel Secretariaat . . .
Met ingang van 1 januari 2012 is het Secretariaat naast de dinsdagochtend 
ook op vrijdagochtend aanwezig in de kerk in Meppel. 
U kunt ons ’s ochtends tussen half 10 en half 12 bereiken per telefoon: 
0522-252782, of bezoeken in de bovenzaal van de kerk aan de Commissaris 
de Vos van Steenwijklaan 30. 
Dit geldt niet in de schoolvakanties, dan zijn we niet aanwezig. 
Wel zijn we altijd bereikbaar via e-mail: info@rk-parochies.nl

Wij zijn u graag van dienst.
Jackie Robeson en Regien Ramaglia

Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich 
aanmelden bij het Inter-parochieel secretariaat (info@rk-parochies.nl), of 
telefonisch  (0522 252782) op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. De 
doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke parochies 
wordt gedoopt.

De eerstvolgende doopvoorbereiding is op woensdagavond 15 februari om 
20.00 uur in de parochiezaal van Hoogeveen (Blankenslaan 2a). De 
doopvieringen worden in overleg gepland in de maanden februari en maart.

Van het bestuur . . .

Nieuwjaarsrede 2012

Namens het parochiebestuur, Pastor Gies en Okonek wil ik u allen een 
zalig, gelukkig,  gezond en voorspoedig 2012 toewensen. Hierbij realiseer 
ik mij dat gezondheid helaas niet voor iedereen is weggelegd.

Als wij terugkijken naar 2011, dan kunnen wij constateren dat 2011 een 
mooi jaar is geweest voor onze parochiegemeenschap. Wij hebben het 150-
jarig jubileum mogen vieren.  Zondag 22 mei hebben wij een start met de 
activiteiten gemaakt. ’s Morgens was er een eucharistieviering met 
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Bisschop de Korte en ’s middags een gezellig samenzijn met allerlei 
activiteiten. 

Verder hebben wij het gehele jaar door activiteiten in het kader van ons 
150-jarig bestaan gevierd.  Zoals:
29 mei expositie;
14 augustus viering met een gastkoor uit Frederiksoord;
25 sept. een viering met het Christelijk mannenkoor Meppel;
2 oktober Mariaviering met de Stephannootjes;
tijdens de advent hebben wij een adventcyclus gehad met een vast 
openingsritueel en een kleurplaatwedstrijd voor de kinderen;
op zondag 8 januari,  nieuwjaarsviering met jongeren- en gemengd koor;
op 18 maart is er een viering met een jongerenkoor uit Steenwijkerwold;
verder in het voorjaar nog een viering met een Burundees tintje;
op zaterdag 21 april is er een concert met het Overijssels Kamerkoor;
als afsluiting op 20 mei een viering met alle koren. 
Dus zoals u ziet veel activiteiten in het jubileum jaar. 

Verder zijn wij in het jaar 2011 bezig geweest met alle normale kerkelijke 
activiteiten. Daarnaast waren belangrijke punten: Beleidsplan Bisdom, 
kerkhof met de bouw van de urnenmuur, onderhoud kerk en, beleidsplan 
onze parochie,  enz. 

Verder hebben wij wat nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten. Helaas zijn 
er ook enkele afgevallen. Wij hebben nieuwe vrijwilligers gevonden voor 
de verspreiding en coördinatie van het parochieblad, voor de 
kerkhofadministratie, jongerencatechese, website, jongerenkoor en 
misdienaars. En natuurlijk wil ik al die vrijwilligers die al jaren binnen onze 
parochie werkzaamheden uitvoeren en dit ook weer in 2011 hebben gedaan, 
hierbij hartelijk danken, want zonder vrijwilligers kan onze parochie niet 
draaien.  
Als wij naar 2012 kijken, dan zullen sommige zaken extra aandacht krijgen 
zoals:

Beleidsplan Bisdom:  Kwetsbaar en Hoopvol
Dit beleidsplan heeft verregaande consequenties voor de parochies binnen 
het Bisdom.
Gezien de ontwikkeling binnen de RK Kerk, de aantallen parochianen, de 
financiën, de inzet van pastores en vrijwilligers, enz. is een reorganisatie 
noodzakelijk.
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Welke consequenties heeft dat voor ons samenwerkingsverband?
Het bisdom vraagt ons om binnen zes jaar een bestuurlijke fusie met elkaar 
af te ronden. Dit wil zeggen dat er één bestuur komt boven de drie 
parochies. Dit bestuur zal het beleid maken voor het gehele 
samenwerkingsverband. Hieronder vallen financiën, gebouwen –  en 
algemeen beleid.

Binnen de nieuwe parochie blijven de huidige parochies als 
geloofsgemeenschappen bestaan. In de huidige parochies (toekomstige 
locaties) komen locatieraden, die zich richten op het dagelijks zakelijk 
beheer en op ondersteunende pastorale activiteiten. 
De locatieraad heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 
De locatieraad kan in overleg met het pastoraal team een separate 
pastoraatsgroep instellen, die zich specifiek richt op ondersteunende 
pastorale activiteiten en functioneert als de lokale ‘ogen en oren’ van het 
pastorale team. 

Binnen het bestuur van het samenwerkingsverband hebben wij hier 
uitvoerig over gesproken en in de volgende vergadering zullen wij hiervoor 
een tijdspad uitzetten.
Als er meer bekend is dan zullen wij u via de parochiebladen op de hoogte 
houden. Tussentijds kunt u altijd bij uw bestuur terecht.

Actie kerkbalans: deze wordt gehouden van 15 t/m 29 januari
Ik wil de actie kerkbalans extra bij u onder de aandacht brengen.  Vooral 
gezien de bestuurlijke fusie is het belangrijk als plaatselijke 
parochiegemeenschap financieel sterk te staan. Gezien de toename van de 
kosten vraag ik u hier extra aandacht aan te geven.

Urnenmuur
De vergunning is bij de gemeente aangevraagd. Eind maart willen wij gaan 
bouwen en dat kan gelukkig weer met vrijwilligers. Hoe de muur gaat 
worden kunt u zien in de kerk. In de kruisjeshoek staat een maquette 
gemaakt door een creatieve vrijwilliger en daarbij liggen de stenen waarvan 
de muur gebouwd gaat worden. 
En verder lopen alle “normale” activiteiten natuurlijk ook weer door. Dus 
ook in 2012 kunnen wij als parochiegemeenschap niet stil zitten.
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Hierbij wil ik het pastores team en alle vrijwilligers nogmaals bedanken 
voor hun inzet voor onze parochiegemeenschap.  En laten wij van 2012 een 
mooi jaar maken. Want een gemeenschap kunnen wij alleen samen zijn.

Harry Helmich 
vice-voorzitter parochiebestuur

Collecteopbrengsten

Datum 1e 2e Bijzondere 
2e collecte

20/11  7 9,16   73,24 adventsactie
27/11 101,89 182,83 adventsactie
4/12   82,78 136,40
6/12 101,29
11/12   65,25 124,26 adventsactie
16/12   53,03
17/12 327,30
18/12 122,44 200,96 adventsactie
24/12 19.00 uur 317,59 268,10
24/12 22.00 uur 359,71 287,84
25/12 10.00 uur 140,36   84,98
25/12 15.00 uur 176,06 jongerencathechese

De 1e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2e collecte is voor de 
opknapbeurt van het kerkhof en een urnenmuur, tenzij er een bijzondere 
collecte is.

Kerkbalans 2012
Van 15 t/m 29 januari is er weer de actie kerkbalans. Alle trouwe 
parochianen ontvangen dan een envelop met daarin: een folder, een 
mededeling over de kerkbalans m.b.t. onze parochie, een in te vullen 
antwoordkaart en een retourenvelop. 
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Omdat het bestuur graag wil weten wat zij dit jaar te verwachten heeft aan 
opbrengst kerkbalans verzoeken wij u de antwoordkaarten te willen 
invullen en te retourneren aan de parochie. 

De begroting voor 2012 komt uit op een tekort van € 20.800,--. 
Willen wij onze eigen kerkgemeenschap laten voortbestaan dan is een 
verhoging van de bijdrage  kerkbalans onvermijdelijk. We weten als bestuur 
heel goed dat niet iedereen financieel in staat is om de bijdrage te verhogen. 
Daarentegen willen wij een beroep doen op alle parochianen die hun 
bijdrage zouden kunnen en willen verhogen dat nog eens opnieuw te 
bezien.
Namens het bestuur,,

André Klaassen
Penningmeester,

Carnaval!
De geschiedenis van het Brabantse carnaval door Rob van de Laar

Het carnavalvieren in Brabant kent een net zo grote verscheidenheid als 
er onder de Brabanders zelf bestaat. Iedere stad en elk dorp geeft er zijn 
eigen invulling aan. Maar één ding is overal hetzelfde: het gaat om 
verbroedering, rangen en standen gelden niet en Prins Carnaval is drie 
dagen de baas.
In dit uitbundig geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van het 
carnaval in Brabant in al zijn facetten belicht. Daarbij wordt het historisch 
overzicht, dat al begint in de eerste eeuwen van onze jaartelling, 
afgewisseld met verhalen over tradities uit de regio. Carnaval! zal voor 
iedereen die deze traditie een warm hart toedraagt een feest van 
herkenning zijn.

Pharos Uitgevers / Nederlands Centrum voor Volkscultuur
ISBNnummer 978 90 79399 26 0
Prijs: € 11,00
Voor meer informatie: www.pharosuitgevers.n
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St.  Stephanus Parochie te Meppel

Tarieven Parochiële diensten 2012

Huwelijks-, jubileum- of uitvaartdienst €     400,=
Begrafenis- of crematiedienst €     300,=
Aankoop graf   periode 20 jaar, 2 personen €  1.500,=
Aankoop graf   periode 20 jaar, 1 persoon €  1.250,=
Reserveren graf periode 10 jaar €     100,=
Verlenging gereserveerd graf periode 10 jaar €       75,=
Urnen (exclusief voorplaat) periode 20 jaar €     750,=
Kindergraf periode 20 jaar €     750,=

Een dubbel tarief kan van toepassing zijn voor bovenstaande 
diensten, indien men de parochie niet of niet voldoende financieel 
ondersteund heeft.  

Advertentie in parochieblad 1/3 pagina €    60,=

Misintenties €    10,=

Verhuurtarieven                    aan parochianen     aan derden
Parochiezalen per uur €    10,= €    15,=
Parochiezalen per dagdeel €    35,= €    50,=
Kerkruimte per dagdeel     €    75,= €  100,=

Koffie per kopje/beker: €      0,20 €      0,50

Afdrukken Risograph:  
per master  € 0,60 en per vel papier € 0.06 (incl.papier)
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Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Vastenaktie
In Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, is leven voor veel mensen 
simpelweg óverleven. Kinderen kunnen niet naar school, jongeren krijgen 
geen opleiding en ouders worstelen om zelfs maar één dollar per dag te 
verdienen. 
In de wijk Yeka werkt zuster Brenda Villarin van de Daughters of Charity 
(de dochters van liefdadigheid). Met grote passie zet zij zich in voor de 
mensen om haar heen. Dat doet ze met een duidelijke visie: ‘Dank zij ons 
werk kunnen deze mensen voor hun eigen ontwikkeling zorgen. Het einge 
wat wij doen, is de juiste middelen aanreiken. Met educatie, training en 
kleine leningen kunnen ze zelfstandig een fatsoenlijk bestaan opbouwen en 
hun kinderen naar school sturen. Alleen zo komen we tot een blijvende 
positieve verandering. Deze manier van werken maakt ons populair in de 
wijken’, vertelt Brenda. ‘We boeken er concrete successen en ik zie 
blijvende vooruitgang. Laatst bezochten we bijvoorbeeld de kokschool waar 
we jongeren een opleiding laten volgen. Toen hoorde ik dat één van onze 
jongens na afronding van zijn opleiding een prachtige baan heeft gevonden 
in Soedan. Hij verdient nu meer dan de directeur van de kokschool. Zo’n 
jongen kan zijn hele familie onderhouden. Ik ben ongelooflijk trots op 
hem’.
Ook een kansarme vrouw als Eden is enorm geholpen door de congregatie. 
Ze heeft aids en vecht dagelijks om te overleven.’Ik heb een lening 
gekregen van 1000 birr (ongeveer €40,00). Daarmee heb ik kaarsvet 
gekocht, grote strengen katoen en kleurstof. Ik maak nu kaarsen die ik 
verkoop aan mensen die naar de kerk gaan. Zo verdien ik nu genoeg om van 
te leven.
De Daughters of Charity kiezen in Addis Abeba voor een heldere strategie. 
Zuster Brenda legt uit: ‘We helpen mensen in de sloppenwijken een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. We zorgen dat vrouwen en jongeren een 
microkrediet krijgen om een eigen bedrijfje op te zetten. En we investeren 
in onderwijs voor jongeren, zodat ze een baan kunnen vinden. Als de 
mensen in de ene wijk hebben geleerd hoe ze een beter bestaan voor 
zichzelf kunnen opbouwen, dan gaan we door naar de volgende wijk.’ 
Vastenaktie vraagt u de Daughters of Charity te helpen de kansarme 
bevolking van de sloppenwijken in Addis Abeba te ondersteunen (bron: 
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vastenaktie.nl). In onze kerk wordt tijdens de veertigdagentijd gecollecteerd 
voor dit project in Ethiopië.

Interkerkelijke jeugddienst
Een paar keer per jaar is onze kerk gastheer van de Interkerkelijke 
Jeugddiensten. De commissie die deze vieringen voorbereidt (IJC), 
organiseert tien keer per jaar op de laatste zondag van de maand       
’s avonds om 19.00 uur een viering. Daarbij wordt steeds een jeugdkoor 
uitgenodigd. Zondag 29 januari en zondag 24 juni zijn de jeugddiensten in 
de St. Stephanuskerk. De andere maanden zijn de Mariakerk, de Oude Kerk 
aan de groenmarkt en Het Erfdeel gastheer.  Meer informatie op 
www.ijcmeppel.nl.

Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op deze dag zet de 
priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen 
aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een 
verplichte vastendag.
In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter 
voorbereiding op Pasen te Vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen 
de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar 
de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de 
veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd van vasten en 
boete, naar analogie van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de 
woestijn had doorgebracht. Gedurende de drie laatste dagen van de 
Veertigdagentijd onthield men zich volledig van voedsel.

Omdat in de Kerk op zondagen niet werd gevast, bepaalde Paus Gregorius 
de Grote (590-604) dat de Veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen 
moest aanvangen. Zo bleven er, na aftrek van de zondagen, tot Pasen 40 
werkelijke vastendagen over. Door de bepaling van Gregorius de Grote 
ving de veertigdaagse Vasten voortaan aan op een woensdag: de 
Aswoensdag.
Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de Mis die het officiële begin van 
de veertigdagentijd markeert, het zogeheten ‘askruisje’. De priester zet met 
as op het voorhoofd van de gelovige een kruisje, ten teken dat hij een tijd 
van bezinning, bekering en boete ingaat.
Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere 
gelovige afzonderlijk: 'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult 
wederkeren'. Deze tekst is gebaseerd op het ‘doodvonnis’ dat God na de 
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zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Soms gebruikt de 
priester een andere formule: 'Bekeer u en leef volgens het Evangelie'. Deze 
formule is minder gangbaar, maar ook zeer toepasselijk.

De huidige Aswoensdag-praktijk is een verkorte versie van de asbestrooiing 
die in de vroege Middeleeuwen openbare zondaars ten deel viel. Zondaars 
die volgens kerkelijk recht of kerkelijk gebruik een openbare boetedoening 
was opgelegd, werden op Aswoensdag tijdens een indrukwekkende 
plechtigheid met gewijde as bestrooid. Daarna werden zij door de priester 
naar de deur geleid en de kerk uit gestuurd, zoals de eerste mensen vanwege 
zijn zonde uit het paradijs werden verdreven. Tot Witte Donderdag werd de 
boetelingen de toegang tot de kerk en deelname aan de eucharistie ontzegd. 
In de 11e eeuw raakte de openbare boetedoening in onbruik. Voortaan 
werden op aswoensdag alle gelovigen met as bekruist, vanuit de gedachte 
dat alle mensen zondigen ten opzichte van God en hun naasten.

Dat op aswoensdag een kruisje met as gezet wordt, is goed te verklaren. As 
herinnert namelijk aan de vergankelijkheid van ons leven. Daarnaast is as 
ook door het vuur gezuiverd: een beeld voor de zuivering van onze Zonden 
die Christus door zijn dood heeft bewerkstelligd.
Sinds de 10e eeuw wordt de op Aswoensdag gebruikte as voorafgaand aan 
de mis gewijd. Sinds de 14e eeuw wordt de gebruikte as bovendien 
gewonnen door de palmtakken van de Palmzondag van het voorgaande jaar 
te verbranden. Die takken waren het teken van overwinning en zegepraal; 
hun as verbeeldt juist vernedering en rouw.
Als teken van berouw en vasten is het gebruik van as in de Bijbel algemeen 
bekend. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij 
gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de 
uitdrukking 'in zak en as zitten'.

Net als Goede Vrijdag is Aswoensdag in de meest recente editie van het 
kerkelijk wetboek als algemeen verplichte vastendag voorgeschreven 
(canon 1251). De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarbij in 1989 
aangetekend: "Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van 
verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het 
bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het 
eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten."

(bron: rkk.nl)

11



   

Zondag Laetare
De vierde zondag in de Veertigdagentijd heet Zondag Laetare. Laetare is 
Latijn voor 'Verheug U' en verwijst naar voren, naar het hoogfeest van 
Pasen. Laetare is halfvasten: de veertigdagentijd is halverwege. 
Net zoals op zondag Gaudete in de Advent mag op die zondag roze (= een 
mengsel van paars en wit) in plaats van paars als liturgische kleur gebruikt 
worden. In onze kerk beschikken we niet over de roze antependia, zodat 
ook op deze zondag de liturgische kleur paars is.
Op deze zondag wijdt de paus de Gouden Roos, een hoge onderscheiding 
die wordt uitgereikt aan belangrijke heiligdommen.
De Gregoriaanse introïtus Laetare Jerusalem is samengesteld uit Jesaja 66 
en Psalm 121. We kunnen ons met Jeruzalem verheugen, onze droefheid 
kunnen we achter ons laten want: we zullen opgaan in het huis van de Heer. 
(bronnen: Katholiek.nl en rkk.nl)

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u inspirerende vieringen en een 
welbewuste vastentijd toe,

Taco Hofland.

Vitrine

Het nieuwe thema van de vitrinekast is Eerste Communie.  

Heeft u nog voorwerpen die u heeft gekregen toen u uw 1e H. Communie 
deed?
Bijvoorbeeld: een wijwatervaatje, kruisje, bijbel, bord of dergelijke. 
Wij willen ze graag tentoonstellen in de vitrine achter in de kerk, graag 
met een kort verhaal of uitleg erbij. 
U kunt het voorwerp inleveren bij de koster tijdens de vieringen op 22 of 
29 januari.
Wij hopen dat de vitrinekast goed door u gevuld wordt. Het lijkt ons leuk 
om met de kinderen die in 2012 hun 1e Communie gaan doen,  uw mooie 
voorwerpen en herinneringen te bekijken.
 
Werkgroep 1e Communie i.o.m Werkgroep Liturgie
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Kerstfeest met de jongeren.

Eerste Kerstdag om half drie stonden 
ze weer enthousiast in onze kerk. 
De jongeren en het kinderkoor van 
onze parochie om het kindje te wiegen.

De jongeren en kinderen hadden weer flink geoefend. 
Sommigen stonden de avond ervoor nog in de 
jongerenviering te zingen 's avonds als acoliet en 's 
morgens weer in het gelegenheidskoor of de mis te dienen.

Ondanks dat drukke programma waren ze verfrissend en 
fantastisch. 
Met nieuwe verrassingen in de musical, zoals een rap.
Vele mensen, 150 in getal; kinderen met hun ouders, 
grootouders, ooms, tantes en pastores kwamen om te 
kijken en mee te zingen.

Heeft u/heb je het gemist? 
Ze weten nu al dat ze er volgend jaar weer staan.

Een selectie van de foto's van Kindje Wiegen 2011, vindt 
u/vind je op onze website: 
www.rkkerkmeppel.nl onder foto's.

Hopelijk wordt u/ word je net zo enthousiast en 
zien ze u/je volgend jaar ook.
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Kinderviering 

De vernieuwde versie van de kinderwoorddienst.

Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam,  
vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te  
eten te geven?’ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf  
wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd  
denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te  
geven.’ Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:‘Er  
is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat  
hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan  
zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer  
vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en  
verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis,  
zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn  
leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets  
verloren gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat  
overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten.
Johannes 6:5-13 

Bovenstaand verhaal is één van de bekendste verhalen uit het Nieuwe 
Testament. Het is een wonder, want hoe kan Jezus zoveel mensen voeden 
met vijf broden en twee vissen. Een klein detail dat vaak over het hoofd 
wordt gezien is dat de broden en de vissen van een jongen komen. Niet van 
een vrouw, een man, een opa of een oma, maar van een kind. Een kind dat 
de aanzet geeft tot verandering in dit verhaal. 
     Nou denkt u misschien dat dit een mooi verhaal is, maar dat het in onze 
tijd onmogelijk is om een menigte mensen te voeden met vijf broden en 
twee vissen. Dit is iets waar we over zouden kunnen debatteren. Wij 
richtten ons echter liever op het idee achter dit verhaal. Het laat zien dat 
niets onmogelijk is en dat verandering in een bepaalde situatie kan. We zien 
zelfs nog meer dan dat, een kind kan een situatie veranderen en is een zeer 
belangrijke schakel in dit verhaal maar ook in onze parochiegemeenschap.

Vanuit deze zeer belangrijke rol van het kind willen we de kinderwoord-
dienst in onze parochiegemeenschap nieuw leven inblazen. Dit zal gebeuren 
onder een nieuwe naam; de kinderviering. Deze kinderviering zal één keer 
per maand plaatsvinden tijdens de viering net als de vroegere kinder-
woorddienst. Er zal echter ook tijdens het koffie drinken een activiteit zijn
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voor de kinderen na aanleiding van de viering in de kerk. Naast deze 
contactmomenten hangen er vanaf dit jaar tasjes met de naam kinderviering 
erop aan de kinderkapstokken. In deze tasjes zit een boekje, kleurpotloodjes 
en kleurplaten. De kinderen kunnen deze tasjes meenemen de kerk in als er 
geen kinderviering is en na de viering terughangen. De werkgroep zal 
ervoor zorgen dat de kleurplaten worden aangevuld en dat de potloodjes 
geslepen zijn. 
     Om de kinderviering als een geheel te presenteren is er gekozen voor een 
jaarthema. Het jaarthema voor 2012 is 'iedereen is welkom'. Bij het 
jaarthema komt ook een jaarvoorwerp. Dit jaar zal dit een huis zijn. Dit huis 
staat voor in de kerk tijdens de vieringen dat er ook een kinderviering is. 
Als de kinderen terugkomen in de kerk zullen we één van de raampjes 
achter het huis vullen met het thema van die dag. Aan het einde van het jaar 
zullen alle raampjes gevuld zijn.
     Om de kindervieringen herkenbaar te maken zal er tijdens elke 
kinderviering dezelfde opbouw zijn. Deze opbouw zal bestaan uit een 
ritueel, een liedje, het bespreken van het bijbelverhaal en een knutselwerkje. 
Tijdens alle kindervieringen staat plezier voorop. 

De kinderviering is belangrijk, omdat het kind belangrijk is in onze 
parochiegemeenschap. De kinderen zijn de toekomst van de Kerk. Aan de 
hand van de verhalen uit de Bijbel, leren ze tijdens de kinderviering dat ze 
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dingen kunnen veranderen in hun eigen leefomgeving zoals in het verhaal 
van de broden en de vissen. Opkomen voor iemand die gepest wordt, je 
vrienden koesteren en een zieke kennis een kaartje sturen. Allemaal 
belangrijke sociale vaardigheden die ook in de Bijbel staan en die onder 
andere naar voren zullen komen in de kindervieringen. Op deze manier kan 
het geloof ook bij kinderen een duidelijke plaats krijgen in hun leven. Komt 
uw kind of kleinkind ook naar de kinderviering?

Namens de commissie kinderviering,
Els, Irina en Anouk 

U kunt de data van de kindervieringen vinden in het liturgierooster. 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via 
els.dillerop@gmail.com 

Zomaar wat gedachten...

De gespreksgroep 50+ ( seizoen 2011 – 2012 ) is onlangs weer begonnen.  
De deelnemers bespreken samen allerlei onderwerpen. Dit weekt bij deze  
mensen soms ook gedachten los, die zij wel eens willen uiten, maar die niet  
passen binnen het te bespreken onderwerp.
Onderstaand stuk is zo’n gedachte die opkwam bij een van de deelnemers.

Waartoe zijn wij op aarde?
God heeft alles geschapen. Ook de aarde met alles wat daar op groeit, 
evenals de dieren, die voor elkaar zorgen. Elk soort op zijn eigen manier,
Maar de mens heeft Hij een extra geest gegeven . Hij is geschapen naar 
Gods beeld.
De mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden .
Aan het einde van zijn leven moet hij zich verantwoorden.
Alle mensen moeten met elkaar samenwerken. Ieder mens heeft zo zijn 
eigen mogelijkheden. 
Wij moeten wel ontdekken wat die mogelijkheden zijn.
Er zijn dingen die men kan en dingen die men niet kan.
Iedere mens is gelukkig als hij/zij kan laten zien wat hij/zij kan.
Als een mens zijn/haar mogelijkheden niet kan gebruiken is hij ongelukkig.
Laten wij dus samen het leven hier op aarde zo aangenaam mogelijk maken.
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Werkgroep Contactpersonen
Onze werkgroep is uitgebreid met een nieuw contactpersoon.
Mw. M. Faber komt onze werkgroep versterken en gaat de dames
in de Koedijkslanden/bergierslanden helpen met het bezoekwerk.
Het is fijn te weten dat er steeds weer mensen zijn die zich vrijwillig
inzetten voor onze parochianen. We wensen haar dan ook een zinvolle 
tijd toe in haar parochiewerk.
Hieronder de lijst met namen en tel. nr. van de contactpersonen met 
hun wijk, zodat U weet wie U kunt bellen voor vragen of mededelingen.
 
Koedijkslanden A. Hertsenberg   0522   256694

B. Flederus 259701
M. Faber 241791

Bergierslanden A. van Dijk 260650
Oosterboer-Ezingebuurt A. van Houten 262603
Haveltermade M.J. Westra 252766
Centrum J. Knape 259726

M. Mentink 256852
T. Withaar 244383

Wanneperveen M. Leeuw 281473
De Wijk-Koekange D. Helmich 443195
Staphorst B. Boldewijn 463035
Nijeveen S. Evers 491988

M. Schiphouwer 491194
Havelte-Uffelte E. Smid   0521   350422
Ruinerwold F. Huser 481550
Reggersoord-Schiphorst A. Pragt 253909

Beheerders kerkgebouw
Herman Knape, Tweeloo 13, 7942 AV  Meppel, T (0522)-259726
Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH  Meppel, T(0522)-261490

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw
John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW  Meppel, T(0522)-253909
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Even voorstellen

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Jan 
Faber en ik ben getrouwd met Margot.
Samen zijn wij nu 2,5 jaar bij de RK parochie in Meppel 
ingeschreven.    
Wij ervaren deze 2,5 jaar als een warm hartelijk welkom 
en voelen ons dan ook echt thuis. 

Toen André van Belkom enkele maanden terug in het 
parochieblad vroeg om hulp voor het St.Stephanusvuur heb ik mij 
opgegeven en sinds kort ben ik coördinator en verkoper van 
advertentieruimte van het parochieblad geworden. 
Van mij horen de medewerk(st)ers over gebeurtenissen of veranderingen 
t.a.v. het blad en ik hoor van hen of er bijzonderheden zijn die ik, als 
coördinator, dient te weten.
Als men bijvoorbeeld verhinderd is om mee te kunnen helpen door ziekte, 
vakantie of iets anders, dan kan men mij bellen of mailen. Ik zal dan 
proberen voor een vervang(st)er te zorgen.

Maar deze vervang(st)ers moeten er natuurlijk wel zijn.
Daarom wil ik u vragen of u eventueel een vervang(st)er wilt worden? Voor 
het rubriceren, drukken/vouwen/nieten, looplijsten maken en/of het 
bezorgen. Geeft u zich op bij mij, dan komt u als reserve op de lijst te staan. 

Zoals ik al schreef, ben ik ook verkoper van advertentieruimte voor het 
parochieblad geworden. Door de geplaatste advertenties komt er geld 
binnen. Hiermee kunnen de kosten van het parochieblad, samen met uw 
vrijwillige bijdrage en alle hulp van de vrijwilligers, gefinancierd worden.

Wist u dat er in het totaal 39 mensen meewerken aan het parochieblad (met 
oplage van 585 stuks) voordat het bij u in de brievenbus beland?
Ik hoop dat we samen een goed en mooi parochieblad kunnen maken.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben of ideeën voor een beter St. 
Stephanusvuur dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,
      
Jan Faber, Luzernevlinder 60, 7943 TE Meppel.
Tel 0522-241791   Mobiel 06-51335017   e-mail ja.faber@wxs.nl
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Vanuit het samenwerkingsverband . . .

De geschiedenis van de 
Willibrord- parochie 
in Beilen 

Nadat Sint Willibrord, op 
verzoek van de Paus, met zijn 
gevolg zijn missionariswerk 
in het jaar 690 zijn 
voetstappen had achtergelaten 
in Beilen is  pas na de Tweede 
Wereldoorlog het  aantal 
katholieken echt begonnen te 
groeien. Begin 1950 werd er in 
Beilen voor het eerst een 
Heilige Mis opgedragen. Dat 
deed pater Willehad Kocks, 
een karmeliet, in het bijzijn 
van een klein aantal gelovigen. 
Het gebeurde in de 
achterkamer van een bloemen-winkel, maar al gauw verhuisde men naar 
een zaaltje in het toenmalige hotel Prakken. Het aantal katholieken groeide 
en men ging uitzien naar een echt kerkgebouw. In 1957 werd het huidige 
kerkgebouw aangekocht van de gereformeerde kerk van Beilen. Er moest 
natuurlijk het nodige aangepast en verbouwd worden voordat de katholieke 
eredienst erin gevierd kon worden. Dat was het geval in de kerstnacht van 
1958.
De katholieke geloofsgemeenschap van Beilen was een zogenaamde statie 
van de parochie Assen. In 1963 heeft de toenmalige bisschop van 
Groningen, mgr. P.A. Nierman, de statie verzelfstandigd tot een 
zogenaamde vicarie. In het huidige kerkrecht bestaan er geen vicarieën 
meer. Dus laten we er maar vanuit gaan dat we met recht van een heuse 
parochie spreken. 

In 1980 is de katholieke geloofsgemeenschap van Beilen een 
samenwerkings verband aangegaan met de parochies van Meppel en 
Hoogeveen.
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Kwetsbaar en Hoopvol,
Met deze tekst is het beleidsplan van het Bisdom Groningen Leeuwarden 
aan de parochies gepresenteerd.
Dit beleidsplan heeft verregaande consequenties voor de parochies binnen 
het Bisdom.

Gezien de ontwikkeling binnen de RK Kerk, aantallen parochianen, 
financiën, inzet pastores, vrijwilligers enz. is een reorganisatie 
noodzakelijk. Zie hiervoor de brief die door het bisdom is uitgegeven  of 
bezoek de site    http://www.overhoop.net/ .

Welke consequenties heeft dat voor ons samenwerkingsverband?
Het bisdom vraagt ons om binnen zes jaar een bestuurlijke fusie met elkaar 
af te ronden. Dit wil zeggen dat er één bestuur komt boven de drie 
parochies. Dit bestuur zal het beleid maken voor het gehele 
samenwerkingsverband. Hieronder vallen financiën, gebouwen – en 
algemeen beleid.

Binnen de nieuwe parochie blijven de huidige parochies als 
geloofsgemeenschappen bestaan. In de huidige parochies (toekomstige 
locaties) komen locatieraden, die zich richten op het dagelijks zakelijk 
beheer en op ondersteunende pastorale activiteiten. 
De locatieraad heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 
De locatieraad kan in overleg met het pastoraal team een separate 
pastoraatsgroep instellen, die in enkele parochies reeds aanwezig is en 
zich specifiek richt op ondersteunende pastorale activiteiten en 
functioneert als de lokale ‘ogen en oren’ van het pastoraal team. 

Binnen het bestuur van het samenwerkingsverband is hier uitvoerig over 
gesproken en in de volgende vergadering zullen wij hiervoor een tijdspad 
gaan uitzetten.

Als er meer bekend is dan zullen wij u via de parochiebladen op de hoogte 
houden. Tussentijds kunt u altijd bij uw bestuur terecht.

Namens het samenwerkingsverband 
Beilen, Hoogeveen en Meppel.
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GELOOF IN BEELD

Geef elkaar de rechterhand!

Het nog geldende Rituale Romanum, gepubliceerd in 1964, heeft een rite 
over de kerkelijke huwelijkssluiting. 
Na het ja-woord van de huwelijkskandidaten behoort de priester te zeggen: 
‘Geef elkaar de rechterhand.’ Hij vervolgt dan: ‘Ik verbind u in het huwelijk 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

De samenvoeging van de rechterhanden was al een rite in de 
voorchristelijke Romeinse huwelijkssluiting. De vader of een bij het 
huwelijk betrokken vrouw (pronuba) nam de hand van de vrouwelijke 
huwelijkskandidaat en legde die in de hand van de man. In het Oude 
Testament, in het boek Tobit, vinden we al een dergelijke rite. Raguel nam 
de rechterhand van zijn dochter Sara en legde die in de rechterhand van de 
jonge Tobias en bad om de zegen van God over hen (7,15, tekst Vulgaat). 
Het vroege christendom heeft dit gebruik van de Romeinen overgenomen. 
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De samengevoegde handen worden soms afgebeeld op antieke sarcofagen 
en betekenen niet alleen de verbondenheid en huwelijkstrouw, maar ook en 
vooral de gave van de vader die zijn dochter ten huwelijk geeft. We zien dat 
de vader toenmaals en later bij afwezigheid van vrouwenemancipatie een 
dominante rol speelde.

In die tijd en ook in de middeleeuwen was het huwelijk een zakelijk 
aangelegenheid en speelde de liefde tussen de huwelijkskandidaten een 
ondergeschikte of geen rol. De liefde moest nog komen. Bij de oude 
Romeinen was het huwelijk een huiselijk en familiaal gebeuren, maar werd 
een kerkelijke taak, terwijl de Romeinse vader werd vervangen door een 
priester. Later, in de middeleeuwen en renaissance, zien we afbeeldingen 
van de verloving of het huwelijk van Maria en Jozef. Ze hebben elkaar de 
rechterhand gegeven, terwijl er een hogepriester achter hen staat. Dit 
betekent dat de rite bekend was. Het was ook de tijd van het opkomend 
individualisme en de ‘sentimentele’ liefde. Het huwelijk ontstond toen zoals 
tegenwoordig op grond van persoonlijke liefde. Het initiatief lag bij de man 
die – vroeger aan de vader - de hand van zijn dochter vroeg.

In die tijd verscheen voor het eerst een Rituale Romanum (1614), waarin 
het samenvoegen van de rechterhanden en zegen van de priester werden 
voorgeschreven. Deze rite was ook bij protestanten gebruikelijk. Zo zegt 
onze vaderlandse dichter, Jacob Cats, in zijn ‘Houwelick (1625): ‘Men siet 
met sonderlingh  genoegen de bruyt en haren vriendt de rechterhanden 
voegen, En wort de gront van echte trou geleyt (gelegd) en met gelijcke lust 
het groote woort geseyt.’ Hier gebeurt de samenvoeging vóór het grote 
woord, het ja-woord, zoals tegenwoordig meestal ook bij een katholieke 
huwelijkssluiting.

Tenslotte een opmerking over de altijd al geldende kerkelijke leer. Niet de 
rite van het handgebaar of het woord van de priester vormt het wezenlijk 
element van de huwelijkssluiting, maar de wederzijdse toestemming 
(consensus, ja-woord). Dit werd uit het Oud-Romeinse recht overgenomen 
door de kerk en het burgerlijk recht.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus
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Raad van Kerken
Werkgroep “Oecumenisch vieren”

De Werkgroep “Oecumenisch Vieren” van de Raad van Kerken in Meppel 
wil u graag uitnodigen deel te nemen aan de vieringen en vespers in de 
veertigdagentijd.
Het thema van de vieringen en de vespers is “Voor de verandering”, een 
project van Kerk in Actie.
De collecte tijdens de vespervieringen is bestemd voor “Voor de 
verandering .... weer even kind-zijn”, één van de 40-dagen-projecten van 
Kerk in Actie.

De 1ste viering is de Aswoensdagviering op 22 februari om 19.00 uur in de 
R.K. Kerk, Comm. de Vos van Steenwijklaan 30. Tijdens deze viering 
wordt het askruisje uitgedeeld.

Dan volgen 5 vespers in de Grote- of  Maria Kerk telkens om 19.00 uur en 
wel op:
-  dinsdag  28 februari, verzorgd door Wijkgemeente Stad en Landen van de 
PGM
-  dinsdag  6 maart, verzorgd door het Leger des Heils
-  dinsdag  13 maart, verzorgd door de Doopsgezinde- en Remonstrantse 
Gemeente
-  dinsdag  20 maart, verzorgd door de Oec. wijkgemeente Het Erfdeel
-  dinsdag  27 maart, verzorgd door de Vrije Evangelische Gemeente
-  dinsdag  3 april is er een uitvoering van de Mattheus Passion  

Op Witte Donderdag, 5 april, is er een Eucharistieviering met oecumenisch 
karakter in de R.K. Kerk, aanvang 19.00 uur.
Op Stille Zaterdag, 7 april, is het Morgengebed om 10.00 uur in de Grote- 
of  Maria Kerk.
Op Eerste Paasdag, 8 april, is er om 9.15 uur de Paasjubel op het Kerkplein, 
m.m.v. de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin.

Wij hopen samen goede vieringen en vespers te hebben.

De Werkgroep “Oecumenisch Vieren” van de Raad van Kerken te Meppel.
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